2407 19 mei Pinksterdienst Michaelskerk Leersum

Pinksteren

Feest van de Geest

Orgelspel en mededelingenfilm

Welkom

Opmaat: kinderlied

Vandaag is een nieuwe dag (Hoy es el dia)
Tekst & Muziek: Lee Ann Vermeulen

Vandaag is een nieuwe dag
die ik beginnen mag

en ik ben klaar voor de start
vandaag is een nieuwe dag
die ik beginnen mag

met een lied in mijn hart

Dit is de dag gemaakt door God
kom zing en dans, wees blij



dit is de dag gemaakt door God
kom op! doe mee met mij
met mij!

Vandaag is een nieuwe dag...

Hoy es el dia
hoy es el dia
hoy es el dia del Senor
hoy es el dia
hoy es el dia
hoy es el dia del Senor

Gracias al Dios
gracias al Dios
gracias al Dios por sur amor
gracias al Dios
gracias al Dios
gracias al Dios por sur amor

Dit is de dag gemaakt door God
kom zing en dans, wees blij

dit is de dag gemaakt door God
kom op! doe mee met mij

met mij!

Hoy es el dia...

Hand op het hart

Moment van inkeer, votum en groet

Lied van de Pinksterzondag 672, 1 en 6

Bij deze dienst...

Openingsgebed

Kinderlied: Ik moet weggaan

Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven



Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je

Ik ben bij je

Ik ben teruggekomen

En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Ik ben bij je

Ik ben bij je

Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan

Over alle grenzen

Door het wonder van de Geest

Vieren wij het Pinksterfeest

Door het wonder van de Geest

Vieren wij het Pinksterfeest

Voor de kinderen: 'het verhaal van Frans' (Powerpoint! bijgevoegd)

Lied 400 (Liedboek 1973)

8 Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja,



ons leven staat in haar beheer, halleluja,
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,
en bonte bloemen overal, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

12 Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,

wij brengen U de lof en eer, halleluja.

Wij willen nederig en klein, halleluja,

de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.
(kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Schriftlezingen Johannes 15, 9-17 en Handelingen 2, 1-4
Lied 687

Beeldmeditatie en Verkondiging 'als Pasen en Pinksteren op één dag vallen..'

(voor de beamer: bij eerste deel van de preek:

tijdens de preek (ik geef het moment aan) :



Lied 686

Feest van de Geest 2024 in de Michaelskerk door Nelleke Wentzel

Gebeden, afgesloten met het “Onze Vader”

Inzameling van gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kinderlied: Geef Ons Vuur
(Mach biro)
Traditioneel



Vertaling: Elly Zuiderveld

Mach biro mach biro
Chieng’ giko mach biro
Mach biro mach biro
Chieng’ giko mach biro

Mach biro mach biro
Chieng’ giko mach biro
Mach biro mach biro

Chieng’ giko mach biro

Geef ons vuur geef ons vuur
Wij wachten op Uw vuur
Geef ons vuur geef ons vuur

O Jezus geef ons vuur

Geef ons vuur geef ons vuur
Wij wachten op Uw Geest
Geef ons vuur geef ons vuur

Dan vieren wij het feest

Inakuja inakuja
Moto inakuja
Inakuja inakuja

Moto inakuja

Geef ons vuur geef ons vuur
Wij wachten al zo lang
Geef ons vuur geef ons vuur

Dan zijn we niet meer bang

Dan zijn we niet meer bang



Geef ons Uw vuur Heer

Het vuur van Uw liefde

Mach biro mach biro
Chieng’ giko mach biro
Mach biro mach biro

Chieng’ giko mach biro

Tenslotte...
(Gemeente gaat staan)

Slotlied Lied 675
Zending en Zegen
Hand op het hart

Orgelspel

voorganger: ds.Teun Kruijswijk Jansen

ouderling:

diaken:

lector: Ina Wolff

organist:

kinderkoor o.l.v. Carine Roos

kunstenaar: Nelleke Wentzel (‘Troost')

afbeelding in de dienst: het kruis van San Damiano (plm.12e eeuw)



